Orde van dienst zondag 1 oktober 2023
Ontmoetingskerk Zevenhuizen 9.30 uur

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied psalm 122: 1 en 2

Stilte, moment van persoonlijke bezinning.
Groet, bemoediging en drempelgebed.

: De Heer zij met u
: Ook met u zij de Heer.

: Onze hulp is in de naam van de Heer
: die hemel en aarde gemaakt heeft.

O God, keer U naar ons toe
: en doe ons weer leven naar hart en ziel.

: Laat ons Heer uw liefde zien
: en geef ons uw heil.

: O Heer, hoor ons gebed
: en laat ons geroep tot u komen.
Allen: Amen.
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Bij de dienst
Psalm 31: 1 en 15
Kyriegebed:

vanuit deze nood roepen wij tot God De gemeente zingt:
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Glorialied 146¢c: 1 en 7

Gebed voor de opening van het Woord.
Eerste lezing Micha 6: 1-8 (lector)

Lied 992

Tweede lezing: Lukas 11: 1-10 (lector)
Opwekking 40/Weerklank 249 :

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.



Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Verkondiging
Meditatief orgelspel

Lied: Wij leven van verwondering (melodie: lied 302)
Tekst: Alfred Bronswijk

Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,

dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden.
Na stilgebed een gezongen Onze Vader:

https://www.youtube.com/watch?v=IKw oAudVMqg

Lied 150a: 1, 3 en 4
Zegen - gezongen Amen

Orgelspel



